GEDENKSTEEN ‘“TOONKUNSTKOOR Bussum 75 JAAR’ uIT 1958

In 1958 bestond het Toonkunstkoor Bussum 75 jaar (het orkest bestond minder lang).

Het geheel stond toen onder leiding van Anton Dresden.

De repetities vonden plaats in de Toonkunstmuziekschool aan de Nieuwe ‘s Gravelandseweg 11 in
Bussum. In deze muziekschool (ook onder directie van Dresden) was een speciale Toonkunstzaal
aangebouwd voor de repetities. Leraren en leerlingen van de muziekschool en leden van koor en
orkest boden ter gelegenheid van genoemd jubileum een gedenksteen aan, die ingemetseld werd
in de foyer van de muziekschool. Op de reliéfsteen, vervaardigd door de Bussumse beeldhouwer F.
van der Kreek, beelden de zingende vrouwenfiguur en de viool de zang en muziek van koor en
orkest uit.

In 1974 fuseerde de Toonkunstmuziekschool met de muziekschool Jan Nieland te Naarden.

De scholen gingen door als de intergemeentelijke muziekschool Gooi-Noord tot de opheffing in
1996 (omdat de gemeentes Bussum en Naarden de financiéle ondersteuning hadden beéindigd).
Het pand aan de Nieuwe ‘s Gravelandseweg bleef toen niet langer in gebruik voor de muziek.

De gedenksteen werd uit de muur gehaald en in bewaring gegeven bij de Historische Kring
Bussum. Het koor van Toonkunst vond toen direct als nieuwe oefenlocatie de Lutherse Kerk aan
de Mecklenburglaan, waar de repetities tot eind 2022 werden gehouden. Het orkest hield zijn
repetities eerst op een aantal minder geschikte locaties totdat Scala gevonden werd, waar het
orkest nog steeds oefent.

Begin dit jaar schonk de Historische Kring Bussum de gedenksteen, die al die jaren in de opslag had
gelegen, aan de Vereniging van Eigenaren van de woningen in het voormalige Bensdorpcomplex in
Bussum. De steen heeft inmiddels een plekje gevonden in de muur naast de schoorsteen (zie
bijgaande twee foto’s).
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